
 

                                                     

                                                                            PERSBERICHT 

Moesie de Moestuincoach 

                                                                               

 

 

 

 

 

Moesie de Moestuincoach 

 

Chef Jonathan Karpathios die in zijn restaurant zelf al dagelijks kookt naar zijn 

eigen oogst, daagt nu alle kinderen in Nederland uit om hetzelfde te doen. Moesie 

de Moestuincoach helpt ze bij het verbouwen van eigen groenten en is bedoeld om 

kinderen op een positieve manier met echt eten in contact te brengen. Waar komt 

ons eten vandaan en hoe groeit bijvoorbeeld een krop sla? Door kinderen op een 

vroege leeftijd op een speelse manier met het kweken van gewassen in aanraking 

te laten komen, brengen we een nieuwe generatie weer belangrijke kennis over. 



 

 

 

‘Ik voel me als kok ambassadeur van de natuur en hoop om mijn kennis door te geven aan de 

volgende generaties' - Jonathan Karpathios 

  

 

  

  

 

KOKEN UIT JE TUIN 

Kinderen en ouders kunnen zichzelf individueel aanmelden maar het kan ook gezamenlijk zoals 

bijvoorbeeld met een hele klas of een school. Wanneer je je opgeeft voor dit project leer je alles 

over tuinieren en wordt je wekelijks online ondersteund door handige tips van Moesie. Tegen het 

einde van het project kun je met je eigen oogst aan de hand van de makkelijke recepten van 

Jonathan je eigen eten bereiden. Met een stukje grond in een kas of buiten, mankracht en Moesie 

kun je aan de slag! 

   



 

 

 

AANMELDEN 

Het project begint half maart, inschrijven kan nog tot 1 maart via moestuincoach.nl  

De kosten bedragen €27,50. Na betaling worden de zaadjes van tien soorten verschillende groenten 

en kruiden opgestuurd. Wekelijks ontvangen de deelnemers een Moesie Mail met duidelijke 

instructies, waarmee iedereen zonder enige ervaring ermee aan de slag kan. 

   

 

 

  

   

  

 

http://moestuincoach.nl/

